
 

 
Dordrecht, 11 december 2020 

 

Inleiding  
Hieronder de ‘Ambities en plannen voor 2021/2022’. Dit geeft een beeld van hoe het werk 
van de Pelgrimstocht verder zal ontwikkelen. Het is geen statisch, zakelijk document. We 
blijven acteren op wat op ons pad komt… We zijn onderweg en komen allerlei spannende, 
inspirerende of moeilijke dingen tegen op de weg. We willen ons laten leiden door God. Elke 
keer weer stilstaan en bedenken: Wat is ons pad?  

Visie en missie: Inspiratie en ontmoeting 
De Pelgrimstocht is een stichting die dicht bij de mensen wil staan. We willen meer mensen 
inspireren en de ruimte geven om elkaar te ontmoeten, hun levensverhaal en ervaringen te 
delen en hen bemoedigen in hun relatie met en zoektocht naar God.  
 
Onze missie is dan ook om mensen met verschillende levensvragen en diverse 
achtergronden met elkaar in gesprek te laten gaan over hun leven en welke plaats God heeft 
in hun leven, want ieder mens onderweg heeft iemand nodig om zijn verhaal te delen. 

Plannen m.b.t. deelnemers, activiteiten en (financiële) ondersteuning 
• Onderhouden van de bestaande contacten met deelnemers. Daarbij de groepjes van 

vier en de koppels ondersteunen in hun contact. 

• Werven van nieuwe deelnemers en zorgen voor passende koppels en/ of groepjes. 

• Aanbieden van inspirerende activiteiten, zoals wandelingen en reizen, waarmee ook 
nieuwe contacten ontstaan. 

• Inspireren van de deelnemers door het schrijven van blogs. 

• Bieden van ondersteunende materialen en het organiseren van inspiratie/ 
ontmoetingsbijeenkomsten. 

• Gebruik maken van de verschillende media, om met mensen in contact te komen. 

• Blijvend zorgen voor een financieel gezonde organisatie. 
 
 
 
 


